
Geachte Raadsleden,

Om te beginnen sta ik hier met een dubbele pet.
De ene is van de Raad van Kerken, de andere van de 
Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers, die nauw bij de 
Raad van kerken betrokken is.

We hebben kennisgenomen van het raadsvoorstel in te 
stemmen met het verzoek van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid om AZC Azelo weer tijdelijk in gebruik te nemen 
voor de opvang van mensen uit Afghanistan.

Uiteraard steunen beide organisaties dit voorstel van harte, 
ook al staat het verzoek haaks op de gewekte 
verwachtingen met betrekking tot de toekomstige 
bestemming van dit gebouw.

Uit eigen ervaring weet ik wat vluchten is. Ik heb de 2e 
oorlog meegemaakt, met o.a. bombardementen,die ons 
bedreigden. Je veiligheid was weg. Ik weet en voel nog, hoe 
bang ik was. Dat gun ik geen mens! Hierdoor doorleef en 

voel ik wat de gevluchte Afghanen meemaken.

Mijn meeleven met de Afghanen is dus groot, alsook van de 
leden van Raad van Kerken en de "Noodopvang Dakloze 

Asielzoekers"'



Naast compassie,humaniteit en solidariteit roeren onze 
christelijke wortels zich.

Wij hebben : Vluchtelingen te herbergen, vreemdelingen 
lief te hebben. Elke mens is van waarde, ieder mens telt.

Borne is in de gelegenheid om in een ontstane noodsituatie 
te helpen. Mensen in nood hebben recht op hulp en opvang. 
Laat Borne ook in dit opzicht ruimhartig zijn.

Dit laten liggen zou beschamend voor Borne zijn

Want:

Zij hebben geen houvast meer in hun bestaan .

En niemand meer om naar toe te gaan 

De vluchteling, zoekgeraakt en klein.

Wil ook mens met de mensen zijn 

En zich laten vinden.

Van harte hopen we dat de Raad positief oordeelt over het 
raadsvoorstel.


